De Rozenkruisers
Revolutie. Traditie en vernieuwing

Tentoonstelling nog tot 31 juli

Het leuke van de opening bij deze tentoonstelling was de
veelzijdigheid aan bezoekers. Verschillende generaties
mannen en vrouwen mengden zich onder elkaar.

De grote zonnige tuin achter het huis, vol kleurrijk
bloeiende tulpen, vatte de sfeer goed samen.

Ook de bloemstukken in
iedere zaal, stonden er als
¢échte levende schilderijen,
om ons moed in te spreken:
De Natuur blijft ons goddelijk
verrassen en verwonderen.
Waar komt zoveel schoonheid
toch vandaan?

Zijn er in dit bijzondere

Huis met de Hoofden soms
tovenaars leerlingen, die

bij speciale gelegenheden
geschilderde bloemen tot
leven kunnen brengen?

De twee catalogi bij deze tentoonstelling, zijn beide zeer de
moeite van het lezen en bekijken waard.
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